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In de studie komen de begrippen, de waarheid, het Woord der waarheid en erkentenis (kennis) van de 

waarheid naar voren. 

 

Waarheid 

Pilatus zei: "Wat is waarheid?" (Joh. 18:38), nota bene toen de Here Jezus naast hem stond. 

Als mensen hebben we hier problemen mee. Wat is nou waarheid?  Wanneer spreek je de waarheid, de 

volle waarheid. Dat geldt ook onder elkaar. 

Wat de Bijbel betreft is er één waarheid! 

Er zijn echter  veel dingen in dit leven waar we moeite mee hebben, waar je mee moet leren leven, waar 

je geen rust van hebt. Uiteindelijk komt alles bij God terecht, ook de afwijkingen van de waarheid, alles 

komt bij Hem op zijn plek. Dat geeft ons rust. 

 

De 1e tekst in de Bijbel waar het woord waarheid voorkomt is Genesis 24:27  

Hij zei: Geloofd zij de HEERE, de God van mijn heer Abraham, Die mijn heer Zijn goedertierenheid en Zijn trouw niet 

onthouden heeft. Wat mij aangaat, de HEERE heeft mij op deze weg geleid naar het huis van de broeders van mijn 

heer. 

 

Het wordt verschillend vertaald. De HSV heeft het woord trouw, de SV heeft waarheid. Het komt van het 

Hebreeuwse woord emeth een zelfstandig naamwoord. Goedertierenheid en trouw komen bij God 

vandaan. Trouw en waarheid horen bij elkaar, trouw om je aan de waarheid te houden.  

Het werkwoord hierbij is aman, dat is waar of trouw zijn. Dit komt de 1e keer voor in Genesis 15:6  

En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid. 

 

Het woord 'geloofde' is aman. Abraham geloofde, hechtte waarheid aan het Woord van God, ofwel wat 

U zegt, is waar, ik houd het voor waar! Abraham geloofde dat zijn nageslacht ontelbaar groot zou 

worden. 

In het Nieuwe Testament heeft waarheid te maken met geloof, overtuiging. Tot overtuiging komen dat 

Gods woorden waar zijn. In aman herkennen we het woord amen, de naam die de Here Jezus krijgt in 

het boek Openbaring (Openb. 3:14). Het wordt ook gebruikt in voorwaar, voorwaar Ik zeg u (amen, 

amen). 

In Hosea 4:1 staat Hoor het woord van de HEERE, Israëlieten, want de HEERE heeft een rechtszaak met de 

inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen kennis van God in het land is. 

Trouw is hier emeth. De situatie is benauwend, God geeft geen zegen meer, ze zijn de Here vergeten, ze 

zijn zonder trouw en kennis. 

Jeremia 10:10 De HEERE God is echter de Waarheid, Hij is de levende God, een eeuwig Koning. Voor Zijn grote 

toorn beeft de aarde, de heidenvolken kunnen Zijn gramschap niet verdragen. 

 

God is de waarheid, de levende God en de eeuwige Koning. Dat doet ons denken aan het getuigenis van 

de Here Jezus: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De weg is het gaan in het spoor van de 

waarheid. 

 

God is waarheid, in Hem is geen leugen, Hij is voor 100% te vertrouwen. Als je daar achter komt, is Hij 

dus te vertrouwen. De satan is de vader van de leugen (dat is naar zijn aard), de Vader is de Vader van de 

waarheid. 



Als wij iets zeggen en het niet doen, is dat liegen, dat komt omdat we mensen zijn. Als God iets zegt dan 

doet Hij het ook. Het woord Woord is dabar, wat betekent, ordenen door te spreken, zodra Hij spreekt 

gebeurt er iets, woord en daad.  

 

Het Woord der waarheid 

Deze volledige uitdrukking komt 3x voor in de late brieven van Paulus. 

1) Efeze 1:13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, 

gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 

 

Hier staat letterlijk: In Hem ook u. In de voorgaande verzen heeft Paulus uitgebreid stilgestaan bij de 

zegeningen van de gelovige Joden en spreekt daar over wij en ons. Daar worden in vers 13 de heidenen 

bij ingesloten. Het woord van de waarheid is het evangelie van ons behoud, die we als waarheid hebben 

aangenomen.  

 

2) Kolossenzen 1:3-6 3 Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd wanneer wij voor u 

bidden, 4 omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, 5 

vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de 

waarheid, namelijk van het Evangelie. 6 Dit is naar u toe gekomen zoals ook in de hele wereld, en het draagt vrucht 

zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. 

 

Het Woord der waarheid (vers 5) is het evangelie. Deze genade van God hebben we in waarheid leren 

kennen. 

 

3) 2 Tim. 2:14-18 14 Breng deze dingen voortdurend in herinnering en bezweer hun, ten overstaan van de Heere, 

dat zij geen woordenstrijd voeren, die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. 15 Beijver u om 

uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de 

waarheid recht snijdt. 16 Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds meer in 

goddeloosheid toenemen. 17 En hun woord zal zich uitzaaien als kanker; onder hen bevinden zich Hymeneüs en 

Filetus. 18 Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden, en 

breken het geloof van sommigen af. 

 

Hymeneus en Filetus zijn van de waarheid afgeweken. Wat betekent dit? God is de waarheid Zelf en wat 

van Hem komt. Afwijken van de waarheid is afwijken van het Woord. Het gaat om de uitleg hiervan. 

Daarin moeten we altijd bescheiden blijven. Bij de uitleg is het belangrijk aan wie is iets geschreven en in 

welke tijd. Het woord van de waarheid heeft te maken met de gezonde leer. Het evangelie van het 

behoud, de genade.  

In vers 15 spreekt Paulus over het welbeproefd zijn, door het woord van God recht te snijden. In 2 Tim. 

1:8 schrijft Paulus aan Timotheus dat hij zich niet moet schamen voor het getuigenis van de Here. Daar is 

iedere gelovige het wel over eens. Paulus vervolgt echter met: en ook niet voor mij, Zijn gevangene. Dat 

moeten wij dus ook niet doen. 

Vaak krijgen we het idee dat gelovigen niet willen genieten van de genadeboodschap, maar altijd iets 

moeten doen. Paulus' boodschap is de meest rijke in de Bijbel. We mogen de genade in waarheid leren 

kennen.  

Recht snijden is letterlijk recht hakken. Het gaat erom de snijpunten in het plan van God te ontdekken, 

de verschillen in het handelen van God met Zijn schepping. Tegenover onheilige en inhoudsloze praat 

(vers 16), staat heilige en inhoudsvolle klanken van God. In vers 17 wordt gesproken over kanker. Er staat 

gangreen in de grondtekst, dat is koudvuur, het afsterven van ledematen van het lichaam. Dat is de 

uitkomst van hun prediking. Zij verkondigen iets wat op zich een waarheid is in Gods Woord, maar op het 

verkeerde moment. De opstanding heeft nog niet plaatsgevonden. 



Dit wil overigens niet zeggen dat de dwaalleraars verloren zijn, want Paulus vervolgt in vers 2 Tim. 2: 19 

Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de 

Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid. 20 Maar in een groot huis zijn niet alleen 

voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn voor eervol, maar andere voor 

oneervol gebruik. 21 Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, 

geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereedgemaakt. 
 

Paulus spreekt over een groot huis, met eervol en oneervol aardewerk. Ze zijn beide in het huis Gods. Zij 

kunnen zich van het oneervolle reinigen. 

In 2 Tim. 4:7 lezen we Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof 

behouden. 

 

In de tekst beginnen de zinnen steeds met ik, maar de grondtekst zegt: 

De goede strijd heb ik gestreden. 

De loop heb ik ten einde gebracht. 

Het geloof heb ik behouden. 

Het lijkt misschien allemaal vanzelfsprekend, maar er kan veel gebeuren in een mensenleven. Het gaat 

erom of we ons ernaar hebben uitgestrekt, uit genade geleefd hebben, het in praktijk hebben gebracht. 

In Psalm 18 zegt David "Ik heb U hartelijk lief". Het gaat om onze hart gesteldheid. Daar gaat actie vanuit. 

We kunnen onze Verlosser en Redder beter leren kennen door Zijn Woord te lezen. 

In Johannes 14:23 staat: Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht 

nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. 

 

Als we Hem liefhebben zullen we Zijn Woorden in acht nemen. 

Psalm 119:57 De HEERE is mijn deel, ik heb gezegd dat ik Uw woorden in acht zal nemen.  

Psalm 119:67 Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik Uw woord in acht. 

Vers 67 zegt: ik dwaalde, denk aan Hymeneus en Filetus. Dwaalleer is het Woord van God niet in acht 

nemen. 

 

De erkentenis / kennis van de waarheid 

Komt 5x voor in de late brieven van Paulus  

1 Tim. 2:1-4,7 Paulus roept op tot gebed hiervoor 

1 Tim. 4:1-3 De gelovigen hebben de waarheid leren kennen. In latere tijden zal afval komen, zij zullen de 

gezonde leer niet meer verdragen. 

2 Tim. 2:24-25 kennis is bovenkennis (epignosis), dit heeft een grote rol in pastorale brieven 

2 Tim. 3:6-7  

Titus 1:1-2 Het geloof van de uitverkoren van God is de kennis van de waarheid. De niet liegende God 

heeft Zijn belofte gedaan voor eeuwige tijden. Wat Hij belooft dat doe Hij ook! 

 

Psalm 25:4-5 [daleth] HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. 5 [he waw] Leid mij in Uw waarheid 

en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag. 

 


